
“De rust van de natuur maakt me ongeduldig” 

 

Wat is uw vroegste herinnering? 

Dansen in de living met mijn voeten op volwassen voeten. Hoogstwaarschijnlijk op de muziek van Ali Farka 
Touré. 

Welke levende persoon bewondert u het meest? 

Ik vind Greta Thunberg ongelooflijk moedig. 

Wanneer was u het gelukkigst? 

Als ik met mijn lief koffie drink in bed. 

Als u gelukkig bent, waaruit leidt u dat dan af? 

Dan doen mijn kaken pijn van het glimlachen. 

Wat is uw onhebbelijkste karaktertrek? 

Ongeduld met mezelf, specifiek als ik leer rijden. 

Welke eigenschap stoort u het meest bij anderen? 

Navelstaren. 

Wat is uw dierbaarste bezit? 

Mijn saxofoons. Onlangs moest mijn tenorsax in de ruimbagage en ik heb de hele vlucht gehuild. 

Met welk deel van uw uiterlijk bent u het minst tevreden? 

Mijn droge huid in de winter. 

Wie of wat is de liefde van uw leven? 



Zonder twijfel Hendrik Lasure. 

Wat is uw foutste guilty pleasure? 

Te veel op restaurant gaan. Nogal fout voor mijn portemonnee. 

Wat bent u uw ouders verschuldigd? 

Een veilige thuishaven, een hart voor cultuur en onvoorwaardelijke steun. Al ben ik dat maar aan één ouder 
verschuldigd. 

Wat is uw laatste avondmaal? 

Huisgemaakte garnaalkroketten en een Normandische pannenkoek. 

Welke stopwoordjes en zinnetjes gebruikt u te veel? 

'Chic' en 'fancy'. 

Wat was uw ergste job ooit? 

Barvrouw. Ik kies liever zelf met wie ik een gesprek voer. 

Zou u graag een perfect geheugen hebben? 

Nee. Ik ben al blij als ik in het heden weet waar ik mee bezig ben. 

Noem één ding dat de kwaliteit van uw leven zou verbeteren? 

Dat mensen weer muziek zouden kopen. 

Wat beschouwt u als uw grootste prestatie? 

Dat ik ben blijven muziek spelen. 

Wie moet u spelen in de film van uw leven? 

Zoë Kravitz. 

Wat is uw favoriete geur? 

Koffie in de ochtend, knoflook en olie in een pan, verse wafels, kimchi, kaneel. 

Als wie of wat zou u graag op een verkleedfeestje opduiken? 

Grace Jones, al denk ik niet dat ik een van haar outfits durf aan te trekken. 

Tegen wie zou u het liefst sorry zeggen, en waarom? 

Hendrik, omdat ik de klok van zijn oma per ongeluk heb laten vallen. 

Hoe komt u tot rust? 

Ik zou 'bingen' willen zeggen, maar eigenlijk word ik er helemaal niet rustig van. Eerder wandelen in de stad, 
want de rust van de natuur maakt me ongeduldig. 

Van welke gewoonte zou u af willen? 

Vergeten te eten in de ochtend en dan heel hangry worden. 

Wanneer hebt u voor het laatst gehuild? 

Tijdens een concert van Fire Orchestra, toen Anna Lindal (samen met Sofia Jernberg) een Oekraïens lied 
speelde voor haar overleden man. 

Welk talent had u graag gehad? 



Hyperfocus. 

Welke song mogen ze spelen op uw begrafenis? 

Het volledige 'Jesus' blood never failed me yet' van Gavin Bryars. 

Waar bent u dankbaar voor? 

Dat ik een goeie mama heb. 

Wat is uw mooiste reis? 

Roadtrippen naar Ligurië, ik ben echt een Rivièra girl geworden. 

Hoeveel geld zou u willen hebben? 

Genoeg om onze vochtige kelder aan te pakken. 

Beschouwt u zichzelf als een goede vriend voor anderen? 

Ik denk het wel, vrienden komen soms met hun problemen naar mij omdat ik ongefilterd kan reageren. 

Bent u een vriend voor uzelf? 

Nee, daarom heb ik mijn vrienden. 

Beschouwt u uw huisdier als een vriend? 

Mijn kat Rosa is mijn beste vriendin, ook al niest ze in mijn gezicht en stoot ze graag koffiekopjes om. 

Wat betekent thuis voor u? 

Een warme plek waar niets moet, behalve de huishoudtakenlijst. 
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Viernulvier en wordt op 11/2 voorgesteld in Miry, Gent. Haar soloalbum is uit bij Relative Pitch Records, 
adiavanheerentals.com 
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